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ugelukkig de mensen die bescheiden
zijn,
Aan hen zal Hij de hele wereld
schenkenn»

Matt. 5.5

1.

Bid voor de ziel van de Heer

Polydoor D’HAESE

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine BONNAERENS

geboren te Wichelen op 15 mei 1899
en er plots overleden op 13 juli 1976,
gesterkt door het H. Sakrament der
zieken «ln extremis»s
QOud gemeenteraadslid - Lid van de
Kerkraad - A.CW. - KW.B. lid -
IJveraar van de bond van het H. Hart
en lid van verschillende godvruchtige
genootschappen

Pol was een bescheiden man, die in
het gewone dagdagelijkse werk, de
weg heeft gevonden naar het volbren-
gen van Gods wil.

In de zorg voor zijn gezin, in de on-
baatzuchtige dienstbaarheid voor zijn
evenmens lag zijn eenvoudige en be-
scheiden aanwezigheid onder ons.

Plots heeft de Heer Zijn dienaar bij

Zich geroepen om hem de eeuwige
rust en beloning te schenken.

Voor zijn echtgenote, kinderen en
kleinkinderen is dit een troost die zij
in hun pijn en verdriet zoeken.

Voor ons allen zal hij in onze ge-
dachtenis blijven als een opgeruimd
optimistisch, gedienstige man, bij
wie iedereen mocht komen aanklop-
pen.

Wij bidden tot de Heer van alle ver-
troosting dat Hij Pol in Zijn eeuwige
liefde mag opnemen.

Dierbare echtgenote, kinderen en
kleinkinderen en vrienden, hebt dank
voor uw liefde en bezorgdzijn tijdens
mijn laatste ziekzijn; gedenkt mij in
uw gebeden.

De families : D'Haese, Bonnaerens,
Veeckman en Van Wesemael

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Wichelen, 17 juli 1976.

Begr. Roels-Rombaut,
Margote 71, Wichelen - Tel.

e e — e ————



