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Aandenken aan
DE HEER

Robert D’HAESELEER

Echtgenoot van
mevrouw Maria Van Gijseghem

Geboren te Lede op 7 juni 1911
en overleden te Wichelen op 1 januari 1997.
Krijgsgevangene 1940-'45
Lid van S.P. en seniorenbond
“Rust na Arbeid”

De families :

D'HAESELEER, VAN GIJSEGHEM,
D'HAESELEER en VAN BOVEN
danken U.

“Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid. Hij had de
zware last op zich geladen, een eerlijk man te zin
in woord en daad”. Deze verzen van Marnix Gij-
sen omvatten het leven van onze dierbare overle-
dene Robert. Als getrouwe echtgenocot en vader
wist hij het waar te maken door zijn doen en laten.
De “Rimeir”, in het cuderlijk huis van zijn echtge-
note, en de streek er rondom was zijn werkveld.

Voor - binst - na de dagtaak was het een wer-
ker de dagen door voor vrouw en kinderen. Van
in zijn jeugd was hij bedrijvig op de boerderij, hij
had er zijn kamertje. Kort na ziin huwelijk met
Maria werd Robert gemobiliseerd, krijgsgevan-
gen gezZet, de eerste zonen werden geboren,
Na de corlog kon hij aan het werk bij de spoor-
wegen maar nooit kende hij: “Rust na Arbeid”.
Thuis komen en weer aan de slag gaan om loon
te vinden, ook in natura, om het kroost degelik
eten, drinken en kleding te geven en een waar-
dige opvoeding.

Robert was een groot man, niet alleen in ge-
stalte, maar vooral ook in zijn aanpak. Die fier-
heid waar hij recht op had. Eerlijk zijn in handel
en wandel en tevreden zijn met vrouw en kinde-
ren en het onderdak. Zeer sterk zijn dierbaren
omringen met ware liefde. “Zij lagen hem zo
nauw aan het hart, ook de boeren waar hij ten-
huize was en de overburen en de vele vrienden.
Hij hield van broederschap en broederbana.
Robert was de vaandeldrager van de krijgsge-
vangenen, dat en<ele tientallen jaren, een be-
wijs van die getrouwheid,drie jaar terug begon
Maria, zijn lieve echtgenote, langzaam af te ta-
kelen. Robert was haar thuisverzorger, Vorig jaar
moest hij moeder uit handen geven. Dageliks
ging hij haar opzoeken in “de Molenkouter”, eerst
met fiets dan werd hij getrouw tot de laatste dag
1996 door zijn kinderen er heen gebracht. Het
werd Robert te machtig. Stil is hij van ons allen
heengegaan. Hij wou niemand tot last zijn. De
kinderen beloven zijn taak over te nemen. "Moe-
der dagelijks bezoeken”.



