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MARIE D’HAEYERS

weduwe van de heer
Maurits Haentjens

geboren te Uitbergen op 26 januari 1907
en er gadvruchtig overleden
op 18 januari 1997,

begeleid door de gebeden van de H. Kerk.
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Daags voor ze negentig jaar zou geworden zijn brengen
wij Marie naar haar graf. Met haar is ook de oudste inwo-
ner van Llitbergen gestorven. Een mensenleven van
negentig jaar... het is alleen weggelegd voor sterke men-
sen. Marie behoorde tot dat sterke ras. Hoeveel lange
jaren heeft ze niet gewerkl en gezwoegd en gezorgd op
het land, in stallen en schuren. Wat heeft ze niet met haar
viijtige handen gezaaid en gecogst?

Marie... een sterk mens. Maar tegelijk cok een mosder met
gan groot hart voor haar gezin. Elke dag kwam nog met
veel genegenheid de naam van haar overleden echige-
noot Maurits over haar lippen. Hoe dankbaar was ze niet
omdat ze door de liefdevolle en nabilje zorg van Clara, van
Christiane en Frans, van Franky en Petra, van familisleden
en buren haar oude dag in haar geboortehuis kon door-
brengen. Hoe gelukkig was ze telkens ze haar achter-
kieinzoon Jelle in de armen kon drukken, Marie.. een
tevreden vrouw met al wat ze zelf geven kon.

Dit mooie lange leven is nu voltooid. Marie keert terug
naar haar corsprong, naar hem uit wiens handen ze haar
leven ontvangen heeft. Marie keert terug naar het onuit-
sprekelijke geheim van Gods diepste geborgenheid. Zij die
Z0 graag van achter haar venster de mensen en de druk-
te op de straat gadesioeg, moge nu voor immer vanuit
haar hemels uitkijkraam van heel nabij betrokken zijn bij
het goddelijk schouwspel van zalige vreugde en onver-
mengd geluk,
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