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Afscheid nemen van een geliefde die sterft,
is met dankbare handen meedragen
alles wat waarde heeft om van le leven.

Gedenk in een vroom gebed
MEVROUW

EMMA D’HERDE

weduwe van de heer
Hector Mertens

geboren te Lede op 10 juli 1909
en godvruchtig overleden in het
AZ. Sint-Blasius te Dendermonde
op 22 mei 1997,
gesterkt door de H. Sakramenten.

eara Fg van de Bond van Gepensioneerden

Nog geboren in de “goede oude tijd" van hard werken en
Zorgen voor een groot gezin, verliep het leven van deze
dierbare overledene op een eenvoudige manier, zonder
opvallende dingen. Maar juist de trouw in de dagelijkse
omvangrijke opdracht van een moeder kan een mens
groot maken en heldhaftig.

Zij heeft ruim haar deel gehad van beproeving en tegen-
slagen in het leven. Naast het vroegtijdig overlijden van
haar man heeft ze ook van meerdere kinderen, in de volle
kracht van hun leven, afscheid moeten nemen. Dat heeft
deze moeder ongetwijfeld pijn gedaan. Maar de sterke
familiegebondenheid, de goede onderlinge verstandhou-
ding en vooral haar geloof en gebed hebben haar in die
moeilijke momenten overeind gehouden.

Uiteindelijk heeft ze een mooie oude dag gekend midden
een vertrouwde buurt en de laatste maanden was ze
intens gelukkig met de thuis, die haar werd bezorgd in het
gezin van haar zoon.

Vanuit het esuwig Vaderhuis zegt ze welgemeeand dank
aan allen met wie ze zovele jaren lief en leed mocht delen,
met wie ze zich samen onderweg wist naar die blijvende
thuis, waarin allen eens weer zullen samenzijn.

Zij rusta in vrede bij de Heer |

De namis zal opgedragen worden op zaterdag 21 juni
1997 om 17.30 uur.

De families D'HERDE, MERTENS,
DE KERPEL en COPPENS
dankan u voor uw gebed en rouwdeeinamsa.

Ze danken in het bijzonder ¥Yvonne en Jerom
voor de toegewijde zorgen.
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