Josué D Heye

Geboren op 14-03-1932 te Oostkamp
Overleden op 22-10-1988 te Brugge
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Dankbaar aandenken aan

De Heer Josué D'HEYE

Weduwnaar van
Mewvrouw Ludwina BALLEGEER

Geboren te Oostkamp op 14 maart 1932
en godvruchtig overleden te Brugge

in het A.Z. Sint-Jan op 22 oktober 1988,
gesterkt door de sacramenten

van de zieken.

Oz Heer Marc D'HEYE.
De families D'HEYE en BALLEQEER,

danken U voor uw blijken
van deelneming en gebed.

Te haastig is deze dierbare overledene
uit dit aardse leven weggerukt

Maar... het is steeds te vroeq,

wanneer een goed mens,

ecn rechtschapen man,

uit ons midden wordt weggenomen,.

Josué vond zijn vreugde in zijn taak :
- het trouw vernaullen van zijn werk ;
- de bekommemis om het welzijn
van de zijhen, met al de lasten
die dit meebracht ;
- de aangename omgang
met zijn medemensen ;
- het stipt vervullen van wat de Heer
van hem als kristen verwachtte.

In het zo vanzelfsprekend volbrengen
van dit alles vond dit leven
zijn waardevolle betekenis.

Mu dit aardse leven overgegaan is
naar het blijvende leven, bidden wij,
Heer, onze God :

Help ons opdat wij over de dood heen
met hem verbonden blijven.

Mijn zoon, familie en vrienden,
bewaar mijn aandenken en gedenk mij
in uw gebed.

—

Rouwlelding Ph., Flament Qostkamp - Deikkerd) Lanibert Oosthamp



