Louis Jozef De Kerpel

Geboren op 18-02-1899 te Schellebelle
Overleden op 12-06-1939 te Wetteren
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Dat onze gebeden hem volgen in het graf, hem
dien wi] zoo innig bemind hebben op aarde.

T

Bid voor de ziel van

LOUIS-JOZEF DE KERPEL

echtgenoot van

JEANNE ROELANDT

geboren te Schellebelle, den 18 Februari 1899
en gedvruchtig overleden te Wetteren, den
12 Juni 1939 versterkt doer a2l de Troost-
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontne-
men, dat Zijn heilige Naam gebenedijd weze!
- (Job. I-21)

Een jong en schoon leven werd in zijn volle
kracht geknakt en ten grave gedragen. Voor hem
was de wereld vroegtijdig een dal van smarten
en zuchien geworden en bij 't stervend licht zij-
ner ocogen werd 's werelds roem en pracht «ij-
delheid der ijdelheden» maar voor de ocogen
van zijn vurig geloof werd zijn bitter lijden een
bron van genaden en meoedige onderwerping
aan den Wil des Heeren.

Teerbeminde echtgenoocte, uw onbegrensds
toewl)ding, uw moedige licide, het medelijden
en de liefderijke hulp van zooveel duurbaren
die mij omringden, waren de froost in mijn
ziekte.

Draag zorg lieve echigenoote voor ons bemin-
de kinderen en gedenk vader in uwe gebeden.

Lieve ouders, schoonmoeder, broeders, zus-
ters, familieleden en gij allen mijne vrienden
en weldceners, hebt dank en bidt voor mi)....
Vaartwel tot in den hemel!

Barmhartige Jezus, geef hemn de esuwige rust.
(73 en T quadr. afl.)
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