Emma Leonie d Hollander

Geboren op 08-04-1911 te Overmere
Overleden op 14-03-1970 te Gent
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Lalig de mens die door daden en leven tijdig
zijn naam in Gods Hart heeft geschreven."

T

BIDT VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Emma Leonie D'HOLLANDER

echgenote van de Heer

FRANS STEEMAN

geboren te Overmere op 8 april 1911 en god-
vruchtig overleden in het Bijloke Ziekenhuis te
Gent op 14 maart 1970, gesterkt door de
HH. Sacramenten.

Het heengaan van deze moeder raakt ons om-
dat zij goed was |

Haar ganse leven en werken is een doorlopen-
de dienst geweest wvoor anderen. Gedurende
zovele jaren bood hare huiskring ruimte genoeg
om vader Emiel een gelukkige en rustige oude
dag te bezorgen. Voor hare kinderen bleef zij
een zorg. Samen deelden zij lief en leed. Bijzon-
der in de zware beproevingen bleef zij één met
hare geliefde echtgenoot. Nooit werd haar iets
teveel gevraagd.
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De dierbare overledene werd in de wvolle
zomer van haar leven getroffen door een onge-
neeslijke kwaal. En toch behield zij, tot wodr
enkele weken haar optimisme en vertrouwen in
een betere toekomst - , Laat ong hopen!' was
haar diep doorvoeld woord.

Mocht de Verrezen Heer en Meester van elk
leven, rond deze beloftevolle Paastijd, hare
hoop" volledig bevredigen door een onver-
gankelijke liefde en een ongestoord geluk.

Beminde dochters, dank voor uw grote gene-
genheid en zorgen. Blijft eensgezind rond uw
goede vader. Familieleden, vrienden en kennis-
san vaarwel tot in het andere leven en vergest
mij niet in uw wekelijkse eucharistieviering.

Onze Lieve Vrouw van Bareldonk, Moeder van
Smarten, bid voor haar.

De families
D'HOLLANDER, STEEMAN, JACOBS
en SAMSON

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Drukk. E. De Veirman Ultbergen-Donk




