Ivonne d Hollander

Geboren op 30-03-1917 te Zele

Overleden op 27-09-1981 te Gent
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

lvonne D’HOLLANDER

weduwe van de heer
Rem| DE GEEST
echtgenote van de heer

Prosper ROGIERS

geboren te Zele op 30 maart 1917
en overledan te Gent
op 27 september 1981, gesterkt door
de H.H. Sacramenten der zieken
en de pauselijke zegen.

We hebben hier geen blijvende woonplaats,
maar zosken de toekomstige.

Ons geloof in Jezus Christus, die zelf ver-
rezen is, en ons het eeuwig leven heeft be-
loofd, is de enige weg om het raadsel van de
dood op te lossen. Christus heeft voor ieder-
een de dood overwonnen en wil ons laten
delen in Zijn zegepraal.

Daarom weten wi] dat we met onze dierbare
overledene kunnen wverenigd blijven in de
liefde van God en dat wij voor haar nog iets
kunnen doen in ons gebed.

Genadige en barmhartige God, we bidden U
voor uw dienares, die deze wereld heeft ver-
laten : laat uw heilige engelen haar opnemen
en deleiden naar het hemels vaderland, ladt
haar delen In de blijvende vreugde van Uw

heerlijkheid. Gezegend is God... Hij troost
ong in al onze tegenspoed. Hij, die alle macht
in handen heeft loven en prijzen wij.

Gelielde echtgencot, kinderen en familie,
dank wvoor de zorgen en de genegenheid,
het heeft mijn lijden wvesl lichter gemaakt.
Ik ben goed geweest wvoor iedersen, blijft
gij het nu ook wvoor mekaar.

Houdt mijn gedachtenis in ere in afwachting
van het weerzien.

Heer, wees ons arme zondaars genadig.

De families D'HOLLANDER, ROGIERS,
PERMENTIER, DE GEEST en D'HONDT

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begr. Tackaert-De Wilde, Zele - tal. 052-445748
Drukk. Leo Geers, Zele.



