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Gelukkig zij die zich tot in hun laatste
uur geborgen weten door de zorgen en
de vriendschap van hen waarop ze
vertrouwen.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ADOLPHINA D'HONDT

weduwe van de Heer
FREDERICK VAN DEN ABBEEL

geboren te Schoonaarde op 25
juni 1909 en er godvruchtig overleden
in familiekring op 21 november 1985,

gesterkt met de H.-Sakramenten

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.
Bestuurslid van de bond der
gepensioneerden

Adolf Van Den Abbeel,

Frans en Lucienne SCHELFHOUT -

VAN DEN ABBEEL en kinderen,
danken U oprecht voor uw kriste-
lijke deelneming in rouw en ge-
beden.

We wisten dat dit eenmaal komen
zou =2n ziet, thans is het geschiedt.
Pijnlijk treft ons diep verdriet, nu
onze moeder en grootmoeder aan onze
liefde en zorg is ontnomen.

Een leven van hard werken en hulp-
zaamheid is rijk en betekenis vol.
Het was een kristen mens.

Het vroeg heengaan van haar man
was cen harde slag voor haar en haar
kinderen. Toch bleef ze geloven in
Gods heilige wil. Enkele jaren daarna
werden de problemen van een onge-
lukkige val een begin van ellende, de
gezondheid ging eraan ten onder.

Intussen zag ze nieuwe familie's tot
stand komen. Zo bleef ze bij alles
betrokken, niet afgezonderd zoals in
onze huidige maatschappij zo veel
gebeurt.

Dank zij een goede verstandhouding
en samenwerking onder kinderen en
kleinkinderen heeft moeder het geluk
gekend thuis opgepast te worden in
haar vertrouwde omgeving, omringd
van allen die haar lief waren.

En gij, mijn lieve kinderen en klein-
kinderen, wil ik danken, want u bent
voor mij, vooral de laatste maanden,
een ware troost en sterkte geweest.

begrafenissen poppe - van gijseghem



