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Overleden op 11-02-1989 te Knokke-Heist
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Want kostbaar Is in Gods ogen
het leven van wie Hem dient.

_I.

Danibhaar gedenken wij
het goede leven van
Mevrouw

Godelieve DHONDT

dochter van wijlen de Heer Karel en
Mevrouw Leonia BRAET.

Geboren te Westkapelle op 28 oktober 1925
en overleden te Knokke-Heist

op 11 februari 1989.

Zij ontving het sakrament der zieken.

(psalm 116)

Dank je godgeliefde mens,

vaak klein en zwak van lichaam

maar steeds bezield met de goede geest
van kracht.

Je woorden straalden wijsheid uit
gedragen op de vlieugels van de pijn

- de levenslange strijd om zelfaanvaarding
om waardering

© van soms achteloze medemensen.
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Je ogen keken mild het leven in,

vervuld soms van het oud leed

van vele onvervulde wensen.

Maar je hart was sterk en goed,

je wilde leven, beleven en naar boven halen
wat in jou aan waarden lag verscholen

En na jarenlange zorg door liefdevolle mensen
durfde je het aan

om zelfstandig te gaan wonen.

Die laatste jaren waren fijn en goed.

Nu ben fe van ons heengegaan

en moge de goede God

die je zo trouw diende en eerde

je opnemen in Zijn liefde.

Moge jouw naam voorgoed weerklinken

in jouw gezegend en herschapen lichaam
GODELIEVE.

De families Dhondt en Braet
danken u voor de blijken van deelneming.
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