Margaretha D Hondt

Geboren op 24-12-1897 te Waarschoot
Overleden op 09-08-1989 te Sijsele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

-I.

DIERBAAR AANDEMKEN AAN
MEVROUW

Margaretha D'HONDT

weduwe van de Heer Remi YVANDE VOORDE

geboren te Waarschoot op 24 december 1897
en overleden te Sijsele (Elisabethziekenhuis)
op 9 augustus 1989,

gesterkt door het ziekensacrament.

Lid van de bond van gepensioneerden.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Désiré Windels-D’'Hondt Rachel,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Alired Bonamie-D’Hondt Maria,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Leon D'Hondt-Van Hyfte Rachel,

De families D'Hondt, Vande Voorde,
De Wilde en Meiresonne,

danken U oprecht voor uw welgemeende blijken
van medeleven, gebed en deelneming.

Dank aan de zusters en het personeel van het
Rustoord ,,De Linde' te Waarschoot.

Dank aan de dokters en het verplegend perso-
neel van het , Elisabethziekenhuis” te Sijsele

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht.
Stel mij toch nimmer teleur

Gij zijt rechtvaardig,

red en bevrijd mij,

luister en kom mij te hulp.

Wees mij een viuchtoord,

cen veilige plaats.

Mijn rots en mijn burcht zijt Gij,

Gij zijt mijn verwachting, -
mijn hoop, sinds mijn vroegste jeugd,
Gij waart mijn beschermer

vanaf mijn geboorte,

op U heb ik altijd vertrouwd.

Mijn mond was vervuld van uw lof,

U prees ik van vroeg tot laat.

YVerwerp mij nu niet in mijn ouderdom
laat mij niet los,

nu mijn krachten bezwijken,

Ook als ik oud en grijs ben geworden,
verlaat mij dan niet, mijn God.

Mijn lippen zullen U jubelend eren,
mijn gecst zingt voor U,

die mij hebt verlost,

mijn tong zal uw rechtvaardigheid prijzen
in de eeuwigheid.

(Uit psalm 71}

Bagr. Da Kesel, Waarschoot, tal. 77.14.63
Drukkerij Martens



