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Toen ik zieker werd

en machtelozer,

werd alles eenvoudiger,

Ik zette de ramen van mijn hart open
en ging vurig verlangen naar het licht,
...en alles werd mij gegeven.

T

In een dankbaar gebed gedenken we
MEVROUW
Yvonne D'HONDT

echtgenote van de heer
Michel EECKHAUT

geboren te Wetteren op 15 juni 1910,
gesterkt door de ziekenzalving en
godvruchtig overleden in familiekring
op 20 juli 1984,

Sterven — afscheid nemen —...
We hadden het nog niet meegemaakt,
nog niet begrepen.

Moeke, jij toonde ons hoe het kan :
geduldig, verdraagzaam, moedig
en ten slotte vol aanvaarding.

Zoveel lijden had je niet verdiend,
God alleen
weet waar dat alles goed voor is.

Jouw leven was eenvoudig,
een leven voor de anderen,
voor Michel, kinderen en kleinkinderen.

Bedankt voor zoveel liefde en zorg;
jouw moed, je harde lijdensweqg...
't Was zo goed samen !

De familie dankt

voor uw vriendschap en medevoelen
voor uw aanwezigheid bij de uitvaart
voor uw gebed.

Wichelen, 28 juli 1984

Begr. De Ras, Leds - druk. sHet Reklaamblad»



