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Voor de rechtvaardigen is de dood de schitterende schoon-
heid in licht, macht en liefde. (Mgr. Bougourd)

T Bid voor de zielerust

van den Heer

ACHIEL D'HOOGE

eclltﬂennul van Mevronw

MARIA SUY
Lid van verschillige godvruchtige genootschappen.

Geboren te Overmere. den 7 Oktober 1891 en aldaar
godvruchtig overleden. den 16 April 1945,

e .

De dierbare overledene was een man met diep - christelijk
Gelook, dat steunt op God en dat hij metterdaad beleefde.
Hij was e2n trouwe echtgenoot en e¢en goede vader. Met
wijsheid bestuurde hij zijn gezin: zonder kommer zou hij
genieten van zijn heerlijk levenswerk.

" De velen die hem kenden, beminden en waardeerden hem
om zijn trouw aan plicht, zijn oprechtheid en gehechtheid
aan zijn overtuiging. Hij werd geknakt en gebroken onder
4 d#n last van bezetting en verbanning. Te vroeg helaas,
g tviel hij ons en wij treuren als over een held die onder zijn
offer bezweek, of liever die zijn offer bracht tot het uiterste :
de gave van zijn leven in volle onderwerping aan den H.

Wil van God.

Zoo is hij gestorven, ontecht en gelaten, zoodat zijn dood
| werd als de graankorrel die valt in de aarde en sterft met
. in zich de belofte van de honderdvoudige vrucht in het

apostolaat van zijn kinderen missionarissen.
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Dierbare echtgenoote, lieve kinderen. blijft trouw aan
wat mij heilig was en steunt elkaar om kloekmoedig ook
nog dit offer van deze vroege scheiding te dragen. Bij God
is rechtvaardigheid en waar Hij slaat zalft Hij ook. Hebt
moed, wat ik hier op aarde voor u niet meer kan zijn, hoop
ik honderdvoudig te ziin van uit den hemel. Moge God u
bewaren en zegenen. Mijn zonen missionarissen gedenkt mij
in uw aebhead en ofer













