Adelbert D hooge

Geboren op 07-04-1924 te Overmere
Overleden op 20-11-1987 te Brussel
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In ons aandenken,
in ons gebed
zzl blijven leven:

Eerw. Broeder Adelbert D'hooge
Missionaris van Scheut,
gebaren te Overmere op 7 april 1924,

Religieuze geloften te Scheut.Brussel op 1 mei 1944

MNaar de Philippijnen vertrokken ep 10 aug. 19438
Overleden te Brussel op 20 november 1987.
Gesterkt door de sacramenten der zieken,

Er zijn van die dingen in het leven die je niet
goed kunt begrijpen. . . Zoals wij vandaag niet
kunnen begrijpen dat Adelbert, die lieve en fijne
broeder, die goede missionaris en trouwe vriend,
er niet meer is. . Gans zijn schene familie zal hem
zeker missen. . cok zijn konfraters en vele vrien-
den zullen hem niet vergeten.

Plots moeten afscheid nemen van een goed
mens, komt pijnlijk over, Hij was vol goedheid
en mildheid voor zijn medemens. Hij was zeer
hartelijk tegenover iedereen. Geen inspanning=n
waren hem teveel om zijn evenaaste belangloos
wat vreugde en blijheid te brengen,

Het leven van Adelbert als missionaris was een
leven van dienstvaardigheid hard werk en opofle-
ring. Hard en veel heeft hij gewerkt voor zijn
Filipinos die hij uit ganser harte liefhad en over
wie hij zo graag vertelde.

Er was hem daar nooit iets te veel: zieken en
kranken wist hij op te monteren; ouden van da-
gen vonden in hem steun en sterkte; jongeren
wist hij met vreugde en blijheid te omringen.

Schoon was zijn leven. . schoon was zijn ster-
ven. . midden in het stille lijden is hij van ons
heengegaan om voor eeuwig gelukkig te zijn bij
de Heer. Wij danken U, God, voor de goede mens
die hij was, voor de missionaris die U van hem
gemaakt hebt, voor de vriendschap en de vreugde
die van hem witging. . Wij danken God voor zijn
angsten en zijn pijn en ook voor zijn laatste een-
zame dagen. Wij vragen U, Heer, dat niets van
dit schoen vruchtbaar missionarisleven verloren
mag gaan.

Dierbare broeders en familieleden, ik hield
zoveel van U allen, ik was blij en gelukkig met
U samen te zijn. |k dank U wvan harte voor uw
eindeloze goedheid en uw besce zorgen, Laac de
dood de banden van genegenheid en vriendschap
niet verbreken. . ik reken op uw vele gebeden.
Onbevlekt Hart wan Maria, patrones van de
missionarissen van Scheut, bid voor ons !

danken u voor de blijken van
deelname in hun rouw en om
desteun uwer vrome gebeden
Die families: D'hooge, Suy, De Saedelaire en
De Potter.
druk, Erik D'hecoge
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