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« D zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods
hand en geen kwelling kan hen treffen, Voor het
oog van dwazen schenen ze te sterven, maar ze zijn
in vredex, [ Wijsheid )

t In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de Heer

Basiel D’HOOGE

echigenoot van Mevrouw

Zulma DE BRUYCKER

geboren te Overmere op 1 moi 1888 en er
godvruchtig overleden op 22 augustus 1969,
Voorzien van de HH. Sacramenten,

In Gods vrede rust nu deze eens zo levendige
en werkzame man, die mocht terughblikken op een
lang en gevuld leven. Zijn gezin werd met 13 kinde-
ren gezegend, die hij en zijn vrouw met dankbsaar-
heid aanvaardden uit Gods hand, Maar zo 'n gezin
bracht naast de vrengde ook heel wat zorgen met
zich. En ook van beproevingen bleven ze niet ge-
gpaard : 2 kinderen riep onze lieve Heer tot zich
kort na de geboorte. Bijzonder pijnlijk was het ver-
lies van ecn flinke zoon, in de kracht van zijn leven.
De moeilljke oorlogsjaren toonden ons hel groot
hart van deze man cn de liefde voor de zijnen, Vele
mensen in nood heeft hij toen geholpen en voor
zijn gezin werkte en wroette hij zonder zich te
sparen. Met moed en plichtsbesef heeft hij de hard-
heid van het leven gedragen.

Een lnatste gelukkizg ogenblik was ongetwij-
feld het jubiloum van 50 jaar huwelijkstrouw, toen
hij zich samen met zijn vrouw een laatste keer om-
ringd zeg door kinderen en kleinkinderen,

Geliefde echigenote en beminde kinderen, e
weet hoe ik van u allen gehouden heb. Mijn enigste
wens is dat ge verder met elkaar in goede verstand-
houding en echte liefde moogt leven. En zo zullen
we allen eens deelgenoten zijn van zijn oneindige
heorlijkheid.

Dierbare kleinkinderen en familie, ook u
allen dank ik voor uw genegenheid. Uw troost zult
ge alleen vinden in een gebed voor mij. Tot weer-
ziens bij Hem,

Laat nu, Heoer, uw dienaar gaan in vrede nasr
Uw woord. [ Luk. 2, 29)

Uw deelneming bij het verlies van hem,
die ons zo dierbaar was, schonk ons veel
troost en uw gebed was een kostbare hulp
voor onze welbeminde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.
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