Emiel Adolf D hooge

Geboren op 24-11-1886 te Overmere
Overleden op 31-08-1973 te Lokeren

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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" De naam van ieder mens ataat gegrift in de
palm van Gods hand.

1 Bid voor de ziel

van de Heer

Emiel Adolf D’HOOGE

geboren te Overmere op 24 november 1886 en
godvruchtig ovarleden te Lokeren op 31 aug. '73.
Gesterkt door de HH. Sskramenten der zieken.

God kent ieder van ons en Hij houdt van
ons zoals een vader van zijn kinderen houdt.

Ook onze dierbare overladene was door het
doopsel een kind van God geworden. We bid-
den daarom dat hij nu de voltooing van zijn
leven vinde in God.

Hij mag terugblikken op een lang on ver-
dienstelijk leven. De Heer schonk hem een
taaie gezondheid, zodat hij tot op hoge ouder-
dom zijn werk kon verrichten. Zijn grote werk-
lust en ijver waren ons een voorbeeld. Zijn
werk was zijn leven ; hij was vergroeid met de
garde die hij bewerkte. En achter de ruwe
schors van zijn uiterlijk klopte gen goed hart.

We willen de Heer danken veor zijn leven
onder ons. We bidden dat Hij onze overledene
opneemt in zijn hemelse heerlijkheid en hem de
rust en vrede schenkt, die hij in zijn leven altijd
heeft betracht.

Maoge enkel het goede van zijnh leven ons
bijblijven,

Dierbare familie en vrienden, gedenkt me
in uw gehed en H, Misoffer,

O.L.Vrouw ten hemel opgenomen, spreek
voor hem ten beste.

Voor de steun van uw gebed,
voor de treost van uw medeleven
in deze beproeving,

danken u van harte

de families D'HOOGE,
DE SAEDELAERE.

D’hooge - Kalken



