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Geloofd zlj Jezus-Christus. Amen.

D3
Tot Zalig Aandenken

aan Julfrouw

EMMA D'HOOGE

geboren te Overmere, de 30 Januari 1865 en aldaar
godvruchtig overleden, de 16 April 1952.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Zij was lid van de wekelijkse krulsweg. -

Het is voor ons een grote vertroosting in haar einde
de vaste hoop te vinden, dat zij thans leeft om niet
mear ta sterven. Voor de ware kristenen is de dood
nooit verschrikkelijk : hun sterfdag hier op aarde is
hun geboortedag voor den Hemel; de dood stelt
enkel een einde aan de ellende van het leven en leldt
ze naar de verblijiplaats der gelukzaligen.

Met kristelijke verduldigheld zag zij haar laatste
dagen tegemoet en ze onderwlerp zich geheel aan
den H. Wil van God, overtuigd dat wij niet geschapen
zijn om hier gedurig te blijven, maar om een betsr
Vaderland af te wachten.

Over zulk mens mag men met alle waarheid zeggen
«dat zij haar geloof bewaard heeit en aon God ga-
trouw is gebleven. en dat haar daarom de kroon der
gerechtigheld zal gegeven worden die voor zulke is
weggelegd.»

Beminde Zuster en Bloedverwanten, hebt dank voor
uw zorgen en genegenheid; In den Hemel zien wij
elkander weer.

Zoet Hart van Marig, wees mijn zalighe!d. (300 d. afl).
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De Familien D'HOOCE.
HEUNGENS,

danken U hartelifk voor de troastvolle
blijken van genegenheid en gebeden welke
zlj van uweniwege mochten ontvangen.

Drukkerij Gebrosdens D'hu.m-gl-.- Overmere, tel. 125,



