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Dankbare Herinnering aan
DE HEER

GERARD D'HOOGE
echtgenoot van mevrouw
Irene Loeters
geboren te Overmere op 26 maart 1925 en
gedvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 11 juli 1989. Gesterkt door de HH. 3a-
kramenten « in extremis ».

Niet met grote woorden maar met zijn
geduldig dragen van tegenspoed en met zijn
open en weldoend hart voor anderen heeft
Gerard getoond dat hij een man was met
wilskracht en brede geest.

Hij heeft veel gedragen, 16 jaar was hij
ziek, en toch kon hij zijn zorg en leed ver-
borgen houden, om anderen blij te maken.
Altijd was hij bereid iemand dienst te
bewijzen, ook al wist hij dat er geen
wederdienst viel te verwachten.

Het tragisch overlijden van zijn broer
heeft hem zé getroffen dat hij er altijd on-
der de indruk van gebleven is.

De kleine genoegens van het leven thuis,
de zorg voor zijn konijntjes brachten hem
dagelijks bezorgdheid en amusement.

Maar vooral de jonge genegenheid van
zijn kleinkinderen deed hem herleven,
voor de frisse liefde wvan zijn petekind
Bianca was hij zeer gevoelig, om de kleine
Jolien kon hij hartelijk lachen. -Maar uiter-

lijk toonde hij zich meestal beter dan hij
wel was: een teken van grote moed.

Geliefde echtgenote ik kan u niet genoeg
bedanken voor de liefdevolle en trouwe
steun die ik altijd bij u gevonden heb. In
gebed blijven wij nauw met elkaar verbon-
den. We geloven vast dat we elkaar zullen
wesrzien en voor altijd gelukkig samen
leven.

Yoor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte
De families D'hooge, Loeters,
De Bruycker en Verhelst.

Begr. G. De Ras druk. erik d'hooge



