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Moge de schitterende engelenstoet U tege-
moet treden.
+ BID VOOR DE ZIELERUST VAN
de heer

JULIUS D'HOOGHE

Echtgenoot van Mevrouw
Elisa-Rosalia DE BOCK

Geboren te Berlare, op 3 november 1802 en
aldaar zacht in de Heer onislapen, op 27
augustus 1988, pesterkt door de H. Saera-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de schuttersgilde «St-Sebastiaans.

Vader was een stil en nederig man, oprecht
en waldoende in zijo vriendschap, edelmoedig
in zijn toewijding en vol vreugde in de goed-
heid jegens zijn familie en de mensen.

Zijn geein is hij voorgegaan in werkzaam-
heid en in eerlijkheid, in eenvoud en goed-
heid, in opgeruimdheid en in plicht.

De Heer weze gezegend om de goede echt-
genoot en liefhebbenda vader, die Hij ons ge-
geven heeft ; om de goedheid van zijn hart an
de wijsheid wvan gzijn geest, om het warme
woord en zijn voorbeeld,

God, Gij zijt de Heer van alle leven. Gij hebt
teruggenomen wat het Uwe is. De treurnis
die nu ons hart beklemt is geen opstandig-
haid, het is een deelgenootschap aan het lij-
den van Uw Zoon, onze Heer Jezus-Christus,
die onze dood stiarf om ons deslachtig te
maken aan zijn Verrijzenis en eeuwig leven.

W, indeken. be

Hij is onze troost in deze droeve stonde, onze
hoop en zalig vertrouwen, want wij geloven
in Uw woord : « Ik ben de verrijzenis en het
leven ; wie in Mij gelooft, ook al is hij ge-
storven, zal leven...

Dierbare echtgenote, weet gij het nog, hoe
wij samen ons beste hebben gedaan om onze
kinderen, hoe we telkenmale de slagen van
het leven met onderwerping hebben aan-
vaard... dat was onze eenheid en onze liefde.
Heb dank voor uw trouwe en immer bereid-
willige hulp en zorgen.

Lieve kinderen en kleinkind, hebt dank
voor uw kinderlijke genegenheid en bekom-
mernis. Weest een steun voor moeder, blijft
immer de lessen gedenken van ons leven, blijft
elkander beminnen en de Heer liefhebben.

Bidt voor mij, gij mijn familie en vrienden.
Eens komt de dag, de schoonste van al de da-
gen., vol onsterfelijk genot. dat wij, die hier
ons scheiden zagen en weenden, weer samen
zijn bij God, ‘

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mw Elisa-Rosalia De Bock en kinderen,
De families D'HOOGHE, DE BOCEK,
VAN DER SPURT, D'HOLLANDER,

DANKEN U wvan harte voor uw blij-
ken van genegenheid en kristelijke
deelneming hen betoond in hun diepe
rouw.




