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Dankbaar voor haar leven

voar de liefde die ziin ons gaf,

voor de vriendschap die van haar is uitgegaan,
vertrouwen wij haar aan de Heer toe.

In dankbare herinnering aan

Paulina Irene D'Hooghe

Zij werd geboren te Axel op 8 maart 1917. Gesterkt
met het Sacrament der Zieken overleed zij op dinsdag
14 september 1993 in het ziekenhuis De Honts te
Terneuzen, Wij hebben afscheid van haar genomen tij-
dens de uitvaartdienst te Sas van Gent op zaterdag 18
september 1893, waarna wij haar te rusten hebben ge-
legd op de begraafplaats St. Jans Schorre.

Ma werd geboren in een arbeidersgezin op de Zwarte
Hoek in Westdorpe. In haar jonge jaren werkte zij op
de toenmalige tapijtweverij in Sas van Gent. In 1937
trouwds zij met Albert. Onze ouders gaven aan acht
kinderen het leven. Het vijfde kind, Jenny, de eerste
dochter, overleed na drie maanden. Ma heeft het ver-
driet om dat gestorven kindje heel haar leven met zich
mee gedragen. Toen zeven jaar later weer een dochter
werd geboren, werd zij aan Maria toegewijd.

Toen onze ouders trouwden woonden ze eerst in

wrw, indeken be

Boechoute, maar daarna op de Staak in een zeer klein
arbeidershuisje. Het was de moeilijke tijd voor en on-
der de oorlog, het gezin werd snel groter en het was
een grote zorg voor ma.

Zij kon niet alleen hard werken,. zij deed dat ook en zij
zocht, als vrouw in de grensstreek, naar slimme wegen
om door smokkelen in die tijd een beetje bij te verdie-
nen.

Zij moest, gewend als zij was aan een groot gezin, later
ook altijd mensen om zich heen hebben. Toen wij het
huis uit waren en zelf kinderen kregen, heeft zij veel
van haar veertien kleinkinderen opgevoed.

In 1971 ging zij in Sas van Gent wonen, in de
Walstraat, maar zeventien jaar lang kwam zij iedere
dag haar jongste dochter helpen in de winkel. Het was
immers de buurt, waar zij altijd gewoond had en waar
zij zoveel mensen kende. Zij had daar haar plezier in
met de klanten om te gaan. En zij kon niet alleen zijn.
Tien jaar geleden begonnen de kwalen van de oude
dag te komen en dat ging steeds verder. Albert kwam
haar echter iedere week trouw bezoeken.

De laatste week van haar leven kwam er ook nog een
hart-infarct bij en zaterdag moest zij opgenomen wor-
den in het ziekenhuis.

Wij waren bij haar, toen zij rustig van ons is heenge-
gaan.

Moge zij thuis zijn bij de Heer en wonen in Zijn vrede.

Voor uw medeleven en gebed danken wij u van harte.
Haar kinderen, klein- en achter
kleinkinderen, families D'Hooghe,

Van Beveren en aanverwanten.

Sas van Gent, 18 september 1993



