Roger Dhoore

Geboren op 17-04-1923 te Maldegem
Overleden op 06-11-1995 te Kleit
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Als ilk morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeves! ik van hen hisld:

vertel het aan de wind
die door de bomen klimt

hoezeer ik van 't leven hield...

Biddend denken wij terug aan

Roger DHOORE

zoon van wijlen
Camiel en Cordula LONGUEVILLE

Geboren te Maldegem op 17 apnl 1923
en ingeslapen te Kleit op 6 november 1995,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Met milde goedheid voor zijn medemensen
was Roger door en door een man voor de
open natuur,

Hij hield van die natuur, van de grond die hij
bewerkie en van de lucht die hij inademde, van
de vele eenvoudige stile dingen en de
schoonheid die ze meebrachten. Met haar was
hij vertrouwd als geen ander. Hij kende haar
elementen en krachten, en had zovele jaren de
regelmatige terugkeer van elk sefzoen gezien.
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Hij wist van de tijd van ontkiemen, groeien
en blosien, van cogsten en afsterven zodat
alles het jaar daarop terug tot leven zou
komen.

Zo heeft ook zijn lidensweg op deze aarde
de verschillende levensfasen doorlepen, om
nu over te'gaan naar dat andere, esuwige
leven.

Elke mens gaat tenslotte zin eigen
levensweg. Vanaf de geboorte is hij op weg
naar de Vader toe, Welke de weg die hij
gaat ook is, het einddoel mag niet uit het
oog verloren worden, want dat is het doel
voor iedereen : trachten thuis te komen bij
de barmbartige Vader, vallen in Gods
liefdevolle armen,

Wij bidden nu bij dit plotse afscheid om
Gods barmhartige liefde voor Roger, die op
Zijn manier poogde een goed en liefdevol
mens te zin voor iedereen uit zin
omgeving.

Maoge hij rusten in vrede.

De families
DHOORE en LONGUEVILLE

danken U oprecht
voor elke blijk van vrendschap.
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