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Uit het verstrengeld gewas

van lief en leed, van wel en wee,
ontluikt doorheen de tijd

een bloem van eeuwig leven.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

CLEMENTINA PAUWELS

weduwe van de Heer
CORNELIUS TAS

geboren te Dendermonde op 29 november
1805 en godvruchtig overleden te Dender-
monde op 2 juli 1993.
Voorbereid met de H.-Sakramenten
van de zieken.

www.indeken.be

Vanuit het rusthuis in het ziekenhuis
opgenomen Iis deze goede moeder ons
ontvallen. In alle stilte nam zij afscheid van haar
kinderen, kleinkinderen en familie. En hoe
mooi en gezegend haar leeftijd ook is, het is
nog te vroeg en we zullen kaar missen.

Doch wordt onze droefheid gemilderd door

onze dankbaarheid.

Want zij heeft ons veel gegeven, niets voor

zichzelf gewild.

Na het vroege sterven van haar echtgenoot

heeft zij door alles heen volgehouden om haar

taak in liefde te vervullen.

Zi) mocht ook genieten van de goede zorgen

van haar kinderen, waar zij een hele tijd is opge-

nomen en thuis mocht zijn.

Ook in het rusthuis werd zij heel goed verzorgd

En bijgestaan, en daarvoor was zij ook dank-
aar.

Wij gedenken haar oprecht in onze gebeden,
opdat zij de eeuwige vreugde en vrede mag
ervaren, die God heeft bereid voor allen die
Hem liefhebben. Tot weerziens bij de Heer.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

De families PAUWELS, TAS.
BUYST en MATTHYS:

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en voor het gebed.

begratenissen poppe van gijseghem, berlare
drukkenj van uytvanck, berlare



