Astrid Peelman

Geboren op 28-11-1943 te Moerzeke
Overleden op 04-11-1996 te Appels
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Ik ben de Vernjzenis en het Leven,
Wie in Mij geloolt, zal leven,
ook al is hij gestorven.

T

GEDENK IN EEN VROOM GEBED
MEVROUW
Astrid PEELMAN

geboren te Moerzeke op 28 november 1943
en godvruchtig overleden te Appels op
4 november 1996, voorzien van
het H. Sacrament der zieken.

Echtgenote van de Heer
Werner BLOMME.

De families PEELMAN, BLOMME,

DE ROUCK en GOOSSENS
danken U voor uw gebed en
uw deelname in hun rouw.
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W Inde

Het kruis staat midden in ons leven. We weten het,
maar pogen er zo min mogelijk aan te denken, tot
het brutale werkelijkheid wordt in eigen kring.
Menselijk gesproken staan we hier voor de onzinnig-
heid van de dood. Twee mensen, die voor elkaar
alles betekenden en samen ondanks de zorgen en
onvervulde verwachtingen in het leven elkaar echt
gelukkig wisten te maken, worden brutaal uit elkaar
gerukt.

Astrid wist aan alles in het leven zijn juiste waarde te
geven en daarom was ze ook nooit een bitter of
ontgoocheld mens. Dit was maar mogelik omdat zij
de hardheid van hel leven alsook haar ziekte en het
te vroege afscheid van het leven op een gelovige
manier had leren aanvaarden. Zij kon- rustig thuis
sterven omdat ze zich geborgen wist in de liefde en
de zorg van haar man en de naaste familie.

Samen met de priester bidden we nu :

Heer, bedek met de mantel van Uw grote liefde alle
menselik falen van onze dierbare overledene.
Aanzie in haar leven vooral het goede dat zij deed
en loon uw grote barmhartigheid tegenover haar.
Wi die achterblijven, verirouwen op uw grote liefde
voor ieder mens en als gelovige mensen weten we
onze cherbare voor eeuwig gelukkig in uw Vaderhuis.

Zij ruste in vrede bij de Heer !
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