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O Kruis van Jezus, in uw schaduw wil ik
rusten en hopen. (Nav.)

.I.

Gedenk in uw gebeden de ziel van
DE HEER

Jules Heyndrickax

weduwnaar van mevrouw
Bertha De Rouck

Geboren te Denderbelle op 27 februari 1891
en overleden te Berlare op 21 januari 1967.

— OUD STRIJDER 1914-18 —

" Be weet dat het uur om uit de slaap
te ontwaken reeds is aangehroken. De
nacht loopt ten einde, de Dag is nabij.,,

Zo gaat het ja : God geeft ons enkele jaren
om de ecuwigheid voor te bereiden; in zuyn
vrije wil kan de mens het goede nastreven in
geloof, hoop en liefde; om elke goede daad
wordt hij op de Dag van God beloond, doch
om het kwade en om het verzuim wordt hi ge-
boet en gestraft. God schiep immers de mens
om Hem te dienen en Hem boven alles fe
beminnen,

De overledene, die wij heden befreuren, stond
gekend als een vriend van velen, eenvoudig en
oprecht, Daarom zal zijn gedachtenis in ere
blijven.

Dierbare kinderen, kleink inderen en familie,
ik was onder u zeer gelukkizg en gij hebt voor
mij veel gedaan; nu vraag ik u nog dikwijls mijn
ziel te gedenken en ze aan Gods barmhartig-
heid aan te bevelen vooral op zondagin de ge-
meenschappelijke Mis en in het dagelijks
familiegebed. Ik dank u uit de grond van mijn
hart en ik zeg aan allen: tot weerziens in het
hemels paradijs.

Mijn Jezus barmhartigheid !
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De heer en mevr. Anfoine HEYNDRICKX -
DE BOCK en kinderen,

de families HEYNDRICKX, DE ROUCK,
DE MEY en DE BOCK;

danken U voor de blijken van

deelneming in hun rouw,

drukkerij Van Uytvanck tel. 435.45
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