Adolf Samson

Geboren op 11-05-1876 te Uitbergen
Overleden op 30-03-1942 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

O Kruis, mijne eenige Loop, wees gegroet.
BID voomr T DE zIimL
van

ADOLF SAMSON

echtgenbot van
Elisa Van Wesemael

geboren te Ultbergen den 11 Mei 1876
en aldaar goderuchtig overleden den 30 Maart 1942

versterkt door de H. H. Sakramenten.

De diepbetreurde overledene was een
man van diepe godsdienstige overtuiging ;
hij was ongeveinsd, recht van harte,vrees-
de God en vluchte het kwaad.  (Job).

Met stichtend geduld en kalme berusting
heeft hij de beproevingen en het lijden ge-
dragen, zonder ooit te morren of te ilagen,
maar hij heett zijn betrouwen, o Heer op U
gesteld : hij heeft gezegd : Gij #ijt mijn God,
mijn lot is in uwe handen... Vader niet mijn
wil maar den uwe geschiede.

Ps. xxx 15 Lwvo. xxi1 42

Vertroost U, bedrukte echigenoote en

“duurbare kinderen, de Vrede die ik ingetre-
den ben moet de droefheid mijner dﬂu!t;l ver-
zachten.Dank voor uwe unitstekende zorgen;
ik verlaat U maar vergeet U niet ; bidt voor
mij en ik zal voor U bidden opdat wij wel-
dra elkaar voo» eeuwig terugzien.

H. Hart ve | Jezus, ik heb betrouwen
opU (300 d. afl.)

Jezus, Maria.en Jozeph, laat mij inuw
gezelschap in viede rusten. (300 d. afl.)







