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¥ Bid voor de ziel van
ALFONS SAMSON

zoon van wijlen Ferdinand en Rosalie De Bock

gebaren te Uitbergen, de 28 juni 1874 en zachtin de
Heer ontslapon in het gasthuis te Ultbergen, op 12
september 1957, gesterkt door de genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk. = Oud-strijder 1914 - 1918.

Wanneer bangae tijden en de corlog woedde over
de wereld, heeft hij nlet g2aarzeld em zich wrijwillig
ten dienst te stellen van Koning en Land, en onver-
schrokken zijn leven vell ts stellen voor de eer en de
vrijheid van zijn Land. - Wij zullen van de overle-
dene een goed candenken bewaren omdat hij altijd
leefde in esnvoud van gelcof en zeden ; hij was zacht-
moedig en goed van hart en leelde steeds met de
mensen in vrede. =  Zovele jaren trok Fonske met
de knapzak over de schouders naar Frankrijk en kwam
dan terug zo blij als hij een ponkje bezat woor zijn
toekomst ; ook lange jaren heeft hij trouw zijn Mees-
ters gediend, die hem dan ook dankbaar gedenken ;
en die getrouwheid aan zijn Meesters ging gepaard
met de getrouwheld aan de Goddelijke Meester.

De laatste maanden van zijn aards leven waren ‘n
aaneenschakeling van lichamelijke ellenden. Toch
mocht hij een gelukkigen ouden dag beleven, omringd
door de kommervolle zorgen van de Eerwaarde Zus-
ters, voor wlen hij een geduldig en dankbaar kost-
ganger was. De kalmte waarmede deze goede man
van zijn sterven sprak, getuigde van zijn betrouwen
op Gods grenzeloze barmhartigheid. Zulk leven, zulk
sterven. = Dierbare fomllleleden en strijdmakkers,
mijn lang leven is voorbij, en niets blijft over van dit
woergankelijke leven dan 'n flauw~e herlnnering, blijit
mij gedenken in uw gebaden, - Eerwaarde Zustars,
dat God u mildlg lone voor al 't coede dat ail mii desd.






