Rozalie Samson

Geboren op 09-09-1900 te Uitbergen (Bareldonk)
Overleden op 12-09-1984 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Het leven is zo broos, de dood onverwacht,
maar hoe het leven ook verliep
God, onze Vader, verlaat ong niet.
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

ROZALIE SAMSON

weduwe van de Heer

Kamiel MOERMAN )

geboren te Uitbargen
op 9 september 1900
en godvruchtig overleden te Zele
op 12 september 1984,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Wie kende er Rozeken niet ?

Op uitkijk of op zoek als een steeds bezorgde
moeder. En dat wilde zij nog altijd zijn voor
hear drie thuis verblijvende zonen.

‘www.indeken.be

Zij wilde nog altijd, niettegenstaande haar
hoge ouderdom, moeder zijn : liefdevol, zor-
end en bekommerd om het wel en wee van
aar jongens.

Het is haast niet te geloven : Rozeken ver-
dwenen uit het beeld van de Donk.
Buitenstaanders zullen er gewoon aan war-
den, maar voor haar drie zonen, haar dochter
en familie, is er een leegte die niet meer te
vullen is.

Was zij algemeen bekend als bezorgde moe-
der, zij was in kleinere kring gekend als een
vrouw die mild en vrijgevig was voor de
priesters, omdat zi] het een christelijke plicht
vond, mensen te helpen en bij te staan.
Moeder, Rozeken, omwille van jouw dood,
zijn wij ook een beetje gestorven. Wi] zullen
je lietde, genegenheid en vriendelijkheid
missen.

God geve jou zijn hemel voor altijd.

De families SAMSON, MOERMAN,
DE BACKER en VAN AVERMAET

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begraf. - Funerarium Poppe-Van Gyseghem
Druk. E. De Veirman, Berlara



