Philomena Lemmens

Geboren op 06-11-1938 te Lede

Overleden op 12-12-2006 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

"' Philemonska, 35 jaar lang ban jij mijn beve vrouw gaweast,
Wesat dat ik je altijd heel graag hab gazien,
Liatehaniol asndeniken aan En ooit zullen wa terug bij elkaar zijn,
MEVROUW
; Moake, je stond altijd klaar voor ons, magr ook voor famée an
Philomena LEMMENS wrianden, e was een moake voor ledensen,
We kwamen naar hus an altijd was jij daar,

echigencte van de heear x
Johny ROELANDT Ja zomde enoor dat wij ean achte thuls hadden,

We aanvaarden dat er een lege plaats is, wa 2in j& kwit, maar dieg in

Geboren te Lede op & novernber 1838 I
en omringd door haar familis overeden in het ASY ta Aalst SR LET2e ot eyl 29

op 12 decamber 2006,

pesterkt door het H. Sacrament van da Zaken, Moemoe, je zetel blift lesg, je stemmetje zufen we niet meer horen,
K van FCAV- Wi groot is de leegte die j@ achterlaat, maar de hernnaringen aan ons
' ' moermos zullen altid biven,

—_— Je was ean schat voor ons allan.

Die famibios Bedankt aan iedersen voor de bazoekjes an de steun, die ons moeke

LEMMENS, ROELANDT, D'HONDT en DE COSTER kreag.
danken L voor uw medeleven
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