Rosalia Albertina Lemmens

Geboren op 27-12-1901 te Wichelen
Overleden op 24-09-1981 te Aalst
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Wie in Mij gelooft, zal leven ock al Is hij
gostorven,.

T

Bid wvoor de zielerust van
MEVROUW

Rosalia Albertina LEMMENS

echigenole van de Heer
Maurice VAN DE PUTTE

geboren te Wichelen op 27 december 1901 en
raar het eeuwig leven overgeocaan in de O.
L. Vrouw Kliniek te Aalst ep 24 september
1881, pesterkt door de H. Sakramenten der
Zigkon en de Pauselijke Zogen.

Biddand lid van het Maria Legioen

Lid van wverschillende godvruchtige
genoolschappen

Verslelen was het hart van Rozeke, totaal
ultgeleetd, na eon leven van werken en nooit
aflatende bedrijvigheid voor man en kinderan,
Mocit kende zi] rust, eltijd tot op het laaist
wilde zij helpen het werk van haar man en
kinderen verfichten. Zwaar valt de schelding,
zwaar is het verdwijnen van echigenote en
moeder. Men ondorgaat de leegte die de dood
van Rozeke mesbrengt.

Onze hoop stelien wij in de zekerheld van

WsW. Indexen.pe

het eeuwige leven in het besef dat Roseke
zegr innig verbonoen was met cde Heer In
Wio zij diep gelbotde, op Wie zij al haar hoop
had gesteld. Heel haar leven was getekend
door dit diep geloevig zijn, door de zekerheld
dat alles gelegen is in Gods hand, In Gods
goedheld.

Verenigd met de Heer in Zijn lijden en star-
ven is zij ook mel! Hem werenigd in het esu-
wige leven.

Mijn dierbare echtgencot, kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkind, hebt vee| dank voor
uw nooit aflatends liefdevolle zorgen. BIijft
met mij verenigd door uw gebed.

De families : LEMMENS, VAN DE F‘LI'F‘I‘IEl VAN
DEN BOGAERT en VAN STEIRTEGEM

danken U oprecht voor de blijken van
kristelijke deslneming.

Wichelen, 29 september 1981,

Rouwleiding Foala-Aombaut, Margote, 71
9298 Wichelen - Tal. (052) 42 30 §2



