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Geboren op 20-12-1920 te Schellebelle
Overleden op 29-06-1978 te Gent
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«Gods wegen zijn de onze niet,
Hij weet en wij begrijpen niet.»

1.

Vroom aandenken aan
DE HEER

ALBERT LENSSENS,

echigenoot van Mevrouw
MARGARETHA DE CLIPPEL

Geboren te Schellebelle op 20 december 1920
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 29 juni 1978, gesterkt met de H. Sacra-
menten der zieken en de Pauselijke zegen.
Oorlogsinvalide 1940-45. :

«lk ben de verrijzenis en het leven, wie in
Mij gelooft zal eeuwig leven ook al is hij
gestorven, en wie leeft en in Mij gelooft zal
in aauwlgheid niet sterven.»

(Uitvaartmis)

Door deze verrijzenisboodschap geloven we
dat het plots-afgebroken leven van vader niet
teneinde is ook al voelen we diep de pijn
van het zo onverwachie heengaan. Deze
woorden, in geloof aanvaard, zijn een hou-
vast, een zekerheid.

Beminde echtgenote, zwaar wvalt voor U dit
uur wvan heanqaan. draag moedig uw een-
ﬁaamhaid en blijft mij indachtig in uw gebe-
en.

www.indeken.be

Dierbare kinderen en kleinkinderen, van wie
ik zoveel hield, weest goed en liefdevol voor
moeder en voor mekaar, zoals ik het U heb
voorgedaan.

Beste famille en vrienden, bewaart mijn aan-
denken in uw hart.

De Heer geve hem de eeuwige rust.

Mevrouw Albert LENSSENS-DE CLIPPEL,
kinderan en kleinkinderen,

De families LENSSENS, VAN DEN ABEELE,
DE CLIPPEL en VENNEMAN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in rouw en gebed.

Begraf. Roels, Margote 71, Wichelen.
Druk Van Heuverswyn, Schellebelle.



