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T Bidden we voor de zielerust van

Cllarles LE[IS Sens
echtgenoot van
Maria BAYENS

geboren te Wichelen, de 18 december 1873 en schielijk
overleden te Uitbergen, de 25 april 1959, gezalid met
door de H. Olie, Hij was lid v/d confrerie v/h H. Hart.

De tijd om God te zoeken is dit leven, de tijd om God
te vinden is de dood, de tijd om Hem te bezitten is de
de eeuwigheid. — De dood heeft Karel verrast, maar
niet onbereld gevonden. Hi] was van het getal derge-
nen die alilid bereid zijn voor de komst van Christus,
hunnen Rechter. Hoe geruststellend is het te sterven,
alg men goed geleefd heeft. Wij zullen van Karel een
goed aandenken bewaren, omdat hij leefde in een-
voud van geloof en zeden; hij was zachtmoedig en
goed van hart, en leefde met ledereen in vrede.

Gedurende 35 jaren trok Karel met den knapzak
over den schouder naar Frankrijk, en kwam dan terug,
trouw aan vrouw en kinderen, en zo blij als hij aan
moeder een ponkje geld kon geven voor het onder-
houd van zijn huisgezin. Als echtgenoot en vader heeft
hij de toewlijding en zelfvergeten tot het uiterste gedre-
ven. Elk ogenblik van zijn leven is opgegoan in de zorg
van vrouw en kinderen. Rust was hem onbekend.

Beminde echtgenote, vaarwel ; met Gods gratie heb-
ben wij steeds onze tack volbracht; tot mijn laatste
ogenblikken waart glj mijn troost en steun ; dank om
uw toewijding. God vergelde u al het goede dat gij
mij gedaan hebt. — Dierbare kinderen en kleinkin-
deren, ik laat u als erfdeel mijn onberispelijke levens-
wandel en mijn geest van vlijt en arbeid. Houdt de
voorbeelden vau uw vader steeds voor ogen opdat gij
langs God het ware geluk moget erlangen. Het eeuwig






