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Mijn vadertje : hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen een
eerlijk man te zijn in woord en daad. M.G.

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL

van de Heer

RICHARD DE KERPEL

echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE SWAEF

geboren tle Qordegem, de 5 septembor 1902 on
aldaar schielijk overleden, de 18 juli 1957
gesterk: door hat HH. Sakrament der sterven-
den en de Pauselijke Zegen,

Hij was lid van de SintAdrianusgilde

m—

Terwijl in deze weelderige zomermaand
de zon overdadig haar warmte neergoot
over de aarde en de deur wijd open stond
om nieuw jong leven te verwelkomen. viel
plots als een zware donderslag plots de on-
verbiddelijke, de niets ontziende, de harde
dood in huis.

God uw wegen zijn verholen,
als Gij zalfkruid wassen doet,
waar de slange zit verscholen,
die de wandlaar bijten moet. G.G.
Lang nog zullen wij in ons de schone
herinnering bewaren wvan een goede en

trouwe echtgenoot. van een zorgzame va-
der, alleen bekommerd om het geluk van
ziin kinderen en dartel stoeiend met zijn
kleinkinderen, van een oprechte en steeds
opgeruimde vriend. Hij werd ons onver-
hoeds ontnomen, dat we eerst zullen moe-
ten herstellen wvan de piinliike schok om te
beseffen wat we aan hem verloren hebben.

Heer, wij begrijpen niet, maar wij on-
derwerpen ons aan Uw Heilige Wil en wij
bidden deemoedig : wees vader genadig en
geef hem de zalige rust en het eeuwig ge-
luk dat Gij beloofd hebt aan hen die in U
qeloofden, op U hoopten en U trouwhar-

tig dienden.

De familie DE KERPEL.

De familie DE SWAEF,

De familie COPPENS,

De familie VAN DEN NOORTGATE.

danken U wvoor de blijken
van deelneming.

Druk. G.Da Meljer koster, Oordagem



