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Overleden op 21-11-1977 te Hamme
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Heer laat uw dienaar nu
in vrede gaan (woorden van Simeon)

T

Duurbaar aandenken aan
DE HEER

Emiel LENSSENS
echtgenoot van Mevrouw
Maria DE BRUYNE

geboren te Hamme op 19 juli 1895 en
godvruchtig overleden te Hamme
op 21 november 1977.

Gesterkt door het Sacrament der zieken.

Lijden Is elgen aan de menselijke natuur en een
mens kan veel verdragen als hij zich gesteund weat
door zljn gellefden, Wanneer we echter zien dat
het een lijden is dat naar de dood leidt, dat we
hulpelons en afgetakeld worden, dan kan het einde
een verlossing zijn en kunnen we God danken om
de verlossing.

Emiel was een stoer en sterk man die zijn laven
en zijn levenstaak aanpakte met de zekerheld dat
hij het aankon. Hij heeft een groot gezin grootge-
bracht en opgevoed tot volwaardige mensen. Fier
kan hij zijn handen tonen en zeggen - * hiermee heb
ik dat alles gedaan . Hij was ook aen nadenker die
zag hoeveel verkeerds er in de wereld was en ja-
renlang heeft hij gezocht naar een oplossing. Hij
ontwierp theorieén en verdediogde ze met vuur te-
gen al wie luisteren wilde. Hij was diep gelovig en
deed regelmatig mee met de Hoogdag thuis alhoe-
wel hij heel wat moeite had met de vele verande-
ringen inde Kerk. Ziin laatste jaren waren één
liidensweg entoen deze laatste ziekte toesloeg
wist hij dat het einde naderde. Rustig heeft hij zich
voorbereid en mocht met een gerust hart zijn leven
in Gods handen geven. Het was * af -,

M'n goede echtgenote, steeds hebt gij als de
engel van goedheld aan mijn zijde gestaan. Ik dank
U voor de vele schone jaren die ge mij geschonken
hebt en voor de hulp en steun in mijn ziekte.

M'n kinderen en kleinkinderen, dank voor uw
genegenheid. Wees een steun voor moeder en help
haar in deze moeilijke tijden. Leef goed en eensge-
zins samen ; het is de rechte weg naar het geluk.

M'n zusters, tamilieleden, vrienden en kennissen
bidt voor mij.

0. L. Vrouwke van smarten bid voor mij.

Mevrouw Maria DE BRUYNE,
De families

LENSSENS. DE BRUYNE,
ROTTHIER en BOON.

danken familie en vrienden
voor hun medeleven en gebed.
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