Carolus Fabi Van De Putte

Geboren op 12-01-1934 te Wichelen
Overleden op 02-08-1999 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

* Laat hem nu veilig thuiskomen
bij U, o Heer ”

Liefdevol aandenken aan
de heer

Carolus Fabi Van de Putte

echtgenoot van mevrouw Jeanne Van de Vijver

Geboren te Wichelen op 12 januari 1934
en godvruchtig overleden in familiekring te
Wichelen op 2 augustus 1999

Gesterkt door het H. Sacrament voor zieken.

Eresergant van de vrijwillige brandweer van Wichelen
Burgerlijke medaille 1° klas

De families Van de Putte, Van de Vijver, Lemmens en
Van den Abeele danken u voor de blijken van deelneming.

Rouwlesding : Van Waes - Camerfinckx, Wichelen tel. 052/ 42 57 73 - druk brabo

www. indeken_ be

Fabi, dat is de naam die in de volksmond gezegd en door ieder-
een gekend is. Een rijkgevuld leven van arbeid, lief en ieed heeft
hij gedragen met zijn gezin. Eenvoud en werklust sierden hem.
Op zijn eigen manier "kleurde"” hij 2ijn leven, hij stond steeds pa-
raat voor iedereen, hij was iemand waarop je kon rekenen, dal
schonk hem vele vrienden. Tijdens zijn levensjaren kon hij zich
urenlang bezig houden in zijn garage. Oude materiaien kon hij
omtoveren tot prachtige stukken.

De brandweer, waar hij veie jaren dienst heeft gedaan als vrijwil-
lig brandweerman, lag hem nog steeds nauw aan het hart, Hij
had nog vele plannen, helaas, het lot heeft er anders over beslist
en veel te vroeg is hij ons ontnomen. Zijn taak op aarde heett hij
met veel moed en liefde volbracht.

Lieve echigenote, kinderen, kieinkinderen en vnienden dank voor
de goede zorgen. Heb geen verdriet om wat niet meer is, maar
wees blij om wat geweest s. [k ben nigt echt dood, moet je weten,
't is maar een lichaam dat ik achterlaat. Dood ben ik pas, als jullie
me zijn vergeten. Mijn laatste groet is voor hen die me kenden in
mijn onvoimaaktheid en die mij liethaaden.

Lieve echigenoot, va, pépé, zachtjes ging je van ons heen, naar
een nieuw paradijs, waar je nu gelukkig bent. Wij hielden van jou,
jij hield van ons. Woorden schieten tekort om uit te drukken wat
we voelen wat er allemaal door ons heengaat nu jij weggevallen
zift, maar je wilskracht en je moed dragen we met dankbare han-
den mee ... voor altijd.

Chantal
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