Suzanne Van De Putte

Geboren op 06-04-1925 te Wichelen
Overleden op 03-08-1998 te Nieuwpoort
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

"Het beste dat wij op de werald kunnen presteran
is goed doen, opgeruimd ziin en mekaar helpen.,”

+

Dierbaar aandenken aan

MEVROUW

Suzanne VAN de PUTTE

echtgenote van de Heer Felix SMEKENS

Geboren te Wichelen op 6 april 1925
en onverwachts overleden in “Ter Duinen”
te Nieuwpoort op 3 augustus 1998.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Lid van Ziekenzorg.

Felix, Nelly en Willy,
danken u voor de Dlijken
van deelneming in hun rouw.

Gewone, kleine mensen staan soms borg voor een
groot leven. Suzanne leefde een voor buitenstaan-
ders bijna anoniem bestaan, maar wie haar heeft
gekend, weet wel beter, Altijd heeft Suzanne
geleefd in functie van anderen. Toen haar moeder
zZiek werd, nam ze haar onmiddeliik bij zich in huis.
Om haar te verzorgen en om haar een gelukkige
oude dag te bezorgen. Toen moeder stierf, dacht ze
het eindelijlk wat rustiger aan te kunnen doen. Het
lot besliste er echter anders over en haar gezond-
heid werd geknakt. Maar wie goed is voor anderen,
mag zelf ook goedheid ondervinden. Felix, haar
man, nam met een rustige vanzelfsprekendheid de
verzorgende taak op zich. Wie die twee bezig zag,
wist meteen dat liefde meer is dan alieen maar een
woord. Nelly was voor haar de beste dochter die ze
zich maar kon dromen. Overal sprong ze bij en geen
werk was haar te veel. Suzanne was er haar
dankbaar voor.

In juni dan trok ze met man en kinderen naar zee.
Het moest een traditie worden, maar het werd een
afscheid. Een afscheid van een gewone, maar grote
vrouw. Felix, er wacht je een moeilijke tijd, maar met
de hulp van Nelly en Willy kan je verder. En van waar
ik nu ben zal ik ock altiid voor je zorgen...

Begr, P Baart Eksaarde, tel. {09)346 80 03


http://www.indeken.be/







