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De dood van een rechtvaardige is zijn geboortedag
voor den Hemel ! 'l'

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN

BERNARD ONGENA

weduwenaar van

ANNA MARIA LERNDO

geboren te Overmere den 14 Oktober 1855 en er over-
leden den 10 Februari 1940, na voorzien te zijn van de

Sakramenten der stervenden.
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Gedenk U mijner, Heer, want mijn leven, niettegen-
staande mijn hoogen ouderdom, is als een wind snel
voorbijgeviogen. Gelakkig de mensch die van in zija
jeugd profiteert, van de dagen die de Heer hem
schenkt, om het kapitaal van zijn bovennatuurlijk
leven te vermeerderen; van zijin bovennatuurlijke
goederen alleen blijft hij de bezitter ; zij zullen hem
een onwankelbare vesting zijn, waarop ziin eeuwig-
heid gebouwd is ; een kracht die niemand zal onder-
mijnen, noch kan begeeren. — Dan mensch die reinin
d’eeuwigheid aankomt, beladen met de geestelijke
goederen van zijn deugdzaam leven, dien zullen Gods
engelen in hun handen opnemen en met veel zorg om-
ringen tot voor Gods troon, waar hem een plaats is
voorbereid door onzen Goddelijken Verlosser!

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij zult mij voor-
taan niet meer zien tot wanneer wij weer vereenigd
zullen worden bij O. L. Heer. Bidt veel voor mij. Dier-
bare familieleden, ik groet U tot in de eeuwigheid
waar ik U allen verwacht.

Mijn Jezus barmhartigheid ! (100 d. afl.)

Bidt ded Akten tot lafenis zijner ziel.







