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Overleden op 30-06-1998 te Sint-Niklaas
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In dankbare herinnering aan

mevrouw

Paula ONGENA

weduwe van de heer
Oscar HAENTJENS

geboren te Belsele op 28 december 1907
en overleden te Sint-Niklaas op 30 juni 1998,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

De families ONGENA, HAENTJENS,

MELS en COPERS
danken U oprecht voor uw aanwezigheid, uw
blijken van deelneming en uw gelovig gebed.

Begr. A. Van Dael - St-Niklaas - 03/777.00.16.

En als ik doodga, huil maar niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.
‘t Is maar een lichaam dat ik achterliet.

Dood ben ik pas als jij me echt bent vergeten.

En als ik doodga, treur maar niet.

Ik ben niet echt weg moet je weten,

Het is het heimwee dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

En als ik doodga, huil maar niet.

Ik ben niet echt dood moet je weten.

‘t Is het verlangen dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

Bram Vermeulen



