Oscar Francies Onselaere

Geboren op 03-05-1878 te Kalken
Overleden op 05-11-1965 te Kalken
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Moge Ged in zijn grote barmhartighetd de esuwige
rust verlenen aan zijn dienaar.

+« BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Oscar, Francies Onselaere

weduwnaar van Mevrouw

Louise Van De Sompel

geboren te Kalken 3 mel 1878 en er godvruch-
tig overleden 5 november 1965 gesierk! doorde

H H. Sacramenten der siervenden.
Rustend veldwachter — Oud-Sirijder 1914.718

We danken God omdat Hij vader zo lang bij ons
heeft gelaten, ziin leven was hat esuwenouds ver-
haal van groaien. arbeiden, rustan. ziek worden en
vergoon; doch daartussen lisp steeds de gouden
dracd veon zijn goedheid, zijn menslievendheid en
wan zijn christelijke zin,

Hij had het geluk het leven in te gaon aan de hand
von een begrijpends en liefhebbende echigenoie
met wie hij somen de lost en de zorg van het leven
heeft aanvaard en gedragen.

Mogit heeh hij zich enige moeita ontzegd wvoor het
geluk en de toskomst van zijn kinderen. Dit alles
heeft hem niet belet zich ook dienstbaar te maken
wvoor zijn medemensen en als veldwachter heeft hij
dat joren lang kunnen doen. Met een spot en een
lach wist hij overal waar hi] kwam blijheid en
vieugde te brengen.

Met een groot geloof en een stchtends vroomheid
heett hij nog met Allerhetiigen de H. Kommunis
ontvangan.
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Daarbij kende hij ook nog de tedere en begrijpenda
zorg van een schoondochter die met een bewonde-
renswaardige iederheid en groot geduld hem steads
mel de innigste zorg heeft omringd.

Dierbare kinderen, klatr kinderen en achterkleinkind
1k weet dart ik door U werd bemmd, treurt niet om
mijn heengaan manr wees de Heer dankbaar omdat
ik 20 lang btj U heb mogen blijven en vergeet mij
niet 1n uw gebeden:

Hir rusie in vrede.

pres < FERE De familién

ONSELAERE,

VAN DE SOMPEL,
VAN TITTELBOOM,
TEMMERMAN,

bedanken voor de blijken van deelneming en viri-
ge gebeden in de zware rouw diz hen wef

Braeckman



