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He: is de Heer alleen,

die ieder mens verstaar,
die ieder hart kan troosten,
wanneer het bloeden gaat.

+

Liefdevol aandenken
aon de heer

CYRIEL OOSTERLINCK

achigenool voen Mevrouw

IULIA, MARIA MAES

Yoor dit leven geboren te Overmere, op 23 juli
1902 en te Gent, naar het esuwige geroepen, op
24 juni 1965. Gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond van grote en jonge gezinnen.

Heer, weer staan wij voor het mysterie van het
leven. Waarom nu al? Al kunnen wij moeilijk
begrijpen, toch willen wij onze handen naxr U
vouwen, omdat Uw verstand, Uw wijsheid veel
groter is dan de onze, omdat wij U als Schepper
en Verlosser van de wereld en van ons aiien zo-
veei verschuldigd zijn, omdat wij weten, dat U
ons met Uw liefde en Uw krazht, ook in deze
pijnlijkeogenblikken zult blijven helpen & steunen

Cyriels handen liggen nu gevouwen tot de dag
der verrijzenis. Zijn handen hebben gewerkt en
gesjouwd dag en nacht, en kwistig al hun felle
kracht uvitgedeeld. — Vader heeft zich nocit ge-
spaard; hij had maar één droom: zijn vrouw,

kinderen, kleinkinderen en familie zo gelukkig
mogelijk te zien. Voor allen, die hem gekend
hebben, was hij gedienstig op het eerste woord
dag en nacht, vriendelijx, moedig, tevreden met
het leven van iedere dag, verduldig en diep kris-
telijk. Want zonder uiterlijk vertoon vervulde
hij toch stipt zijn plichten als kristen man, Zo
treft het ons, dat hij zelf zijn hemelvaart heeft
voorbereid door zijn vraag naar Kristus' leven en
sterkte in de laatste H.H. Sakramenten.

M:jn beminde echtgenote, die steeds 'n engel
voOr mij waart, zwaar mosat deze scheiding voor
U zijn. Het weze U een sterke troost, dat ons
samenleven mij zoveel deugd heeft gadaan en mij
zoveel gelukkige dagen heeft bezorgd. Een zwaar
oder wordt van U gevraagd, maar O. L. Heer zal
U de moed geven om ook dit uit Zijn handen te
aanvaarden.

Beste kinderen & kleinkinderen, gij waart mijn
grote zorg. maar ook de fierheid van mijn leven.
Gij kreegt al mijn krachten omdat ik van U ge-
lukkige mensen wilde maken. Ge hebt me zeer
veel weergegeven door uw grote genegenheid en
sterke hulp, waarvoor ik u niet genoeg kan be-
danken, Blijft u nu eensgezind rond moeder scha-
ren, vergeet mijn voorbeeld niet & bidt voor mij.

Dierbare zusters & familieleden die mijn leven
schoon hebben gemaakt, hebt dank. Het ga je
verder allemaal goed in het leven. Vergeet mij
niet in uw gebeden. Allemaal vaartwel en tot
weerziens in de hemel.



