Maria Hortentia Oosterlinck

Geboren op 04-01-1859 te Overmere
Overleden op 06-12-1934 te Gent
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Gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied, de
Naam des Heeren zij gebenedijd.

.I.
BARMHARTIGE JEZUS
geef de eeuwige rust aan de ziel van Mejufvrouw

Maria, Hortentia Qosterlinck

geboren te Overmeire, den 4 Januari 1859. In 't Be-

gijnhof O. L. Vrouw (Couvent Ste-Begga) getreden

te Gent den 6 December 1881 en er godvruchtig over-

leden den 20 December 1934, versterkt door de Heilige
Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de dienaar, dien de Heer als Hij komt wa-
kende vindt. Waakt, want gij kent noch den dag noch
het uur. (Matth. 25-1)

Als het morgend is, denk dat gij tot den avond niet
zult geraken, en als het avond is, denk dat gij den
morgend niet zult bereiken. (Nav. Chr. I 18)

Met deze groote waarheden voor de oogen, heeft
onze medezuster haar leven doorgebracht.

Werken en kerken was haar leuze. Zij heeft gewerkt
heel haar leven, en haren laatsten dag was zij 's mor-
gends nogin de kerke, het huis van haren Heer,
aanwezig.

Wij zijn zeker dat onze goede Moeder Maria, aan
wien zij gansch haar leven had gewijd, haar in het
maagdenkorps, dat het Lam overal volgt, heeft opge-
nomen.

Beminde Medezusters en Bloedverwanten, hebt dank
voor de genegenheid die gij mij altijd betoond hebt.
Blijf mij indachtig in uwe gebeden en in het Heilig
Sacrificie.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)
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