Leona Oosterlinck

Geboren op 30-11-1912 te Overmere
Overleden op 09-06-1985 te Overmere
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

t

Vroom aandenken aan:
MEVROUW

LEONA OOSTERLINCK
echtgenote van Gustaaf BRACKE

Geboren te Overmers op 30 november 1912
en er godvruchtig overleden op 9 juni 1985,
Gezalfd met het H. Cliesel =ln exitremis»

Wanneer mijn geest vermoeid van zinloos
dwalen,

En de Goede Dood—onvermurwbaar mi]
komt halen:

Vertel aan de zon, die tijd-regelend reist,
Die met licht en warmte spijst,

Die vreugde brengt aan land en stad,

Zeg, hoe 'k je minde, jou heb liefgehad!]

Vertel aan de wind, die loopt over 't land,
Die bomen schudt met krachtige hand,
Die de halmen buigt, hun hoofd terneer,
Zeg, hoe 'k je minde, langs-om-meer!

Vertel aan de boom, die 't jaar door elk
behaagt

Die in de lente armenvol bloesem draagt
Die 's zomers schaduw schept roendom zich
neer

Zeg, hoe 'k je minde, vurig en toch zo teer!
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Vertel aan de beek, die 't water zeewaarts
leidt,

Die stok en strootje meesleurt naar de
oneindigheid,

Die kabbelt, klotst, zingt en looft God ter
eear, .

Zeqg, hoe 'k je minde, altijd meer en meer!

Vertel aan de maan, aan de sterren bij nacht
Die glimmen en glanzen in oneindige kracht
Vergeet de Tweelingen niet, noch de

Grote Bear,

Zeg, hoe ik je minde, meer dan ooit weleer

Vertel aan God, wanneer je slapen gaat,
Wanneer je bidt, Hem vraagt om steun,
om raad,

Spreek eerbiedig, met woorden lief en teer
Zeqg, hoe 'k je minde, maar Hem ... toch
meer! L.G.

De families OOSTERLINCK, BRACKE,
JACOBS, DE SCHOEMAEKER.

De namis zal opgedragen worden op
vrijdag 23 augustus 1985 om 19 uur.

Voor de blijken van kristelilke deelneming
en medeleven DANKT U de familie van de
dierbare overledene.

Begr. L. Braeckman, Kalken - tel 67 53 90
Druk. Mevr. Braeckman, Kalken.




