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Al wordt mijn lichaam afgebroken

al sterft mijn hart,

Gij zijt mijn rots, mijn God,

de toekomst die op mij wacht. .. (Ps. 73)

T
VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW
ALINE, CAMILLA VERBEKEN

weduwe van de heer Remi De Parade
geboren te Overmere op 13 juni 1926 en er
overleden op 12 december 1990, gesterkt door
het Ziekensakrament,
Mede-stichteres van het Rode-Kruis’
Trouw lid van de gebedsgroep de 'Kleine Zielen'

Elke mens zijn leven is als een korte
geschiedenis. De periodes volgen elkaar op.
Momenten van vreugde en momenten van
pijn en dikwijls stil verdriet. Velen oorde-
len over elkaars leven. Toch kan een mens
nooit van een ander weten wat er leeft aan
vragen en noden in andermans hart. Aline
had een goed hart. Zij was graag gezien bij
bekenden en geburen in de Kerkstraat. Zelf
haar lijden moedig dragend, informeerde
zij voortdurend naar de gezondheid van
medemensen. Een bekende verliezen is al-
tijd een wonde die moeilijk heelt. Toch mag
in het hart van gelovige mensen geen

verbittering groeien omwille van het ver-
lies van een geliefd familielid of medemens.
Wij hebben het woord van Christus waar
wij ons mogen aan optrekken. Een woord
waar wij elkaar mogen mee troosten.

Wij kunnen dan ook niet aannemen dat met
deze dood heel het leven van Aline voor
niets zou zijn geweest.

Gods liefde voor de mens .laat niet toe dat
iemand die wij zo gekend hebben in het
niets zou verdwijnen. Hij heeft ons een
nieuwe toekomst voorzegd! Hij heeft ons
tot over de dood heen zijn goedheid be-
loofd.

Met een aarzeling, doch vanuit ons geloof
vouwen wij onze handen en spreken de
naam van Aline eerbiedig uit:

Heer, onze God,

Gij geeft nieuw leven aan hen

die Gij opneemt in uw Licht,

Voor Aline is deze advent een definitief
wachten geworden op uw Licht,

YWees haar indachtig

en help ons gelaven dat deze vrouw,
onze zuster,

voortaan in uw nabijheid is

Amen,

de familie dankt uom uw
aanwezigheid, uw gebed en uw
blijken van medeleven bij het
overlijden van hun zuscer.



