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In Gods Vaderhanden en in een vroom
gebed bevelen we de ziel aan van de

Heer Frangois Huylebroeck
echtgenoot van
Mevrouw Anna Roelandt

geboren te Schellebelle, op 21 december 1905
en godvruchtig overleden te Serskamp, op
24 februari 1977, gesterkt door het H. Zieken-
sakrament en verrijkt met de Pauselijke Zegen.
Lid van de Bond van langdurige zieken en gehandicapten.

Voor onze dierbare overledene was de dood
geen gevreesd einde. Het verlangen dat ge-
durende zijn jarenlange ziekte over zijn lippen
kwam, is nu in vervulling gegaan.

De laatste maanden zijn voor hem werkelijk
geweest als die pijnlijke uren van Kalvarie en
toch heeft hij met een bewonderenswaardig
geduld en met een grote overgave, dat alles
aanvaard. Daarom zijn ze voor hem de vol-
tooiing van zijn leven op aarde en meteen de
langverwachte dageraad van zijn nieuw en ge-
lukkig leven bij de Heer in de hemel,

Mijn liefste echtgenote, samen hebben we al
ons lief en leed gedragen. Ik begrijp nu dat
ge u pijnlijk getroflen voelt: scheiden valt
hard, wees moedig in deze beproeving en be-
trouw op God, Hij zal u berusting geven. In

het hemelhuis zien we mekaar terug.

Beste familie, vrienden en geburen, en allen
die in mijn lijdensdagen voor mij goed ge-
weest zijn, ik dank u voor alles. Bidt thans
veel voor mij, opdat de barmhartige God mij
nu genadig weze.

Mevrouw Frangois Huylebroeck-Roelandt,

De Families Huylebroeck, Roelandt, Lowie
en Van Den Eynde,

danken om de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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