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Of wi] leven of sterven, de Heer behoren wij
toe.

t
GEDENK N UW GEBEDEN DE ZIEL
van Mevrouw

Hilda Huylebroeck

echigenote van de Heer
Julien Sadeyns

geboren te Schellebelle op 29 november 1930

en in volle overgave aan de Heer onislapen

in de kliniek AZ te Gent op 19 november

1977, gesterkt door het H. Ziekensakrament en
de Pauselike Zegen.

Lid van de bond oer gepensioneerden «Rust
na arbeids.

De Heer is pestorven op het Kruis en weer
levend geworden : om Heer te zijn over doden
en levenden,

Hilda geschapen door God om hler op de
wereld haar taak te wvervullen, gedoopt werd
zij kind van God om die taak In het licht van
het geloof te volbrengen. Z2ij behoorde God
toe, ook met haar pijn en lijden, gedurende
haar aardse leven., zi|] behoort Hem toe over
de grenzen van de dood heen.

Aan haar heeft Christus Zijn paasmysterie vol-
trokken : gestorven in Christus zal zi] ook
eens met Hem verrijzen.

Te vroeg is zij als echtgenote en moeder weg-
genomen wvan de haren, voor wie zij haar
leven Inzette. Te vroeg laat zlj een lege en
onvervangbare plaats over. Maar in de zeker-
heid dat de dood niet het einde is, vinden

haar echtgenoo! en kinderen de moed om met
haar lichamelijke afwezigheid te leren leven.
Hoe moeilijk dezs opgave ook moge zijn, de
Hear helpt met Zijn genade en Zijn sterkta
waar onze menselijke krachten te kort schie-
ten,

Dierbare echigenoot en kinderen lzat u door
het verdriet over mijn heengaan niet over-
rompelen maar zoekt steun in het gebed, waar-
door wil met elkaar werbonden blijven.

De families : HUYLEBROECK, SEDEYNS,
VERHEUEN en VAN DENM BOGAERT,

danken U voor de blijken van kristelllke
deelneming.
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