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Mensen, hun dagen zijn als het gras

zij bloeien als bloemen in het open veld.

Dan waait de wind en ze zijn verdwenen...
(Ps. 103)

T

Gedenk in uw gebed en uw herinnering

Mevrouw

Louisette HUYSSEUNE
echtgenote van de Heer Albert DE BEER.

Geboren te Heist op 6 juli 1915,
overleden te Knokke-Heist op 16 mei 1992,

bediend met de troostmiddelen van ons geloof.
Heer God, Gij hebt ons deze vrouw gegeven
als een goede echtgenote en een lief mens.
Wij mochten haar vele jaren bij ons behou-
den : nu zij op het einde van haar dagen naar
U werd teruggeroepen, zeggen wij DANK !

Dank om wat zi] gedaan heeft. Louisette heeft
met ijver haar plicht in alles gekweten en
veel gewerkt. Zij was de huisvrouw die nooit
stilstond, onvermoeibaar in de weer: ofwel
bezig met het eten te bereiden, of ijverig om
het huis te kuisen, of aan de haal met het
wassen en strijken.

Dank ook om wat zij was : een braal vrouw-
tie, voor elk en ieder een lieve verschijning.
Tevreden met het leven, zoals het op haar al-
kwam. Zij was ongekunsteld in haar omgang
en eerlilk in haar bedoelingen. De eenvoud
sierde haar.

Dank tevens om het geloof van deze vrouw,
die zich vol vertrouwen aan God, de hemelse
Vader, heeft toevertrouwd. Alles kwam uit
Ziin hand en Zijn Voorzienigheid zou alles ten
goede leiden. Met een groot vertrouwen op
Maria, de lieve Hemelmoeder, heeft zij ook
haar ziekte gedragen en is vol overgave ge-
storven.

Heer God en barmhartige Vader, geef haar de
eeuwige rust en laat delen in Uw eeuwige
vreugde.

De families Huysseune, De Beer, Bulteel
en Clinckemaillie
danken u voor de blijken van deelneming.
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