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De mensengangen worden door de Heer bestuurd ;
hoe zou iemand kunnen weten wat hem op zijn lavens-
rels zal overkomen. i (H. Schrtft)

Bid voor de zielerust van Mignheer

ABDON CEZAR DAUWE

weduwnaar van Meviouw

OCTAVIA DE SCHRIJVER

Voor het tijdelijke leven geboren te Overmera, de 10
maart 1886 en er naar het eeuwige gercepen, de 16
juni 1961, na gesterkt te zijn door de H H. Sacra-
menten der ernstige zieken & de Pauselijke Zegen.

Wees bereid, wanlt ge west niet wanneer de Heer
komen zal. Vandaag werk! ge nog, maar reken niet
op de dag von morgen. Wie God vreest en dient zal
in zijn onverwachts stervensuur gezegend worden,

Zalig de daden, die in de Heer sterven :

Ze zullen uitrusten van hun zorgen,

want hun werken volgen hen achterna.

De rechtvaardigen blijven seuwlig leven ;

Blj de Heer vinden zij het rijk der glorie ontvangen

en een heerlljke kroon ult de hand van de Heer.

Hij zal teder naar werken vergelden :

Het eeuwig leven aan hen, die door volharding in
het goede, naar glorie en onsterfelijkheid streven,
maar toorn en gramschap aan hen, die door hun ver.
keerd leven ongehoorzoam zijn aan de waarheid an
luisteren naar de ongerechtigheid.

De overledene was goed van inborst, leefde met elk
in vriendschap en deed aan niemand kwaad.

Dierbare famllle, heb dank voor uw goede zorgen en
grote genegenheid. Vaarwel en vergeet mij niet in
uwe gebeden,.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de esuwige rust.

Uw de;:-lucmiug in het verlies
van hem die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost,
£n uw gehml was een kostbare
I-mi;: voor onze welbeminde

U‘VEFIEIIFH{“.

Wii danken U daarvoor van harte,

De fawmilien
DAUWE en

DE SCHRIJVER,

oW DHGREE - EONTINCK OWVERMERT



