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Overleden op 29-12-2002 te Aalst
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1.

Aandenken aan

Mevrouw

Alphonsine DAUWE

Echtgenote van de Heer
Theofiel DE COCK

Geboren te Lebbeke op 9 apnl 1941 en
overleden te Aalst op 29 december 2002.

Secretaris van de Socialistische Gehandicapten
Lid van de Socialistische Gepensioneerden

De families DAUWE, DE COCK,
PIETERS en MERCKX danken U
voor uw blijken van medeleven en gebed.

Aan mijn liefste man en zoon,

Theo en Yvan, ik heb verdrier,

verdriet omdat ik jullie achterlaar.

Plots verdween ik uit het leven.

Mijn ogen vol tranen, tranen om jullie,

omdar ik zo van fullie hou.

Het doet pijn heen ie gaan.

Waarom ?

Ik had jullie nog zo0 nodig.

Tk moest jullie nog zo veel verrellen, jullie aanraken,
Jullie stem horen, gewoon bij jullie zifn.

Hoe moet het nu verder met jullie ?

Tk was toch jullie lieve vrouw en moeder.

Juilie zullen mij missen. ‘

Wie zal er voor jullie zorgen, vandaag en morgen,
de rest van jullie verdere leven.

Tk wil jullie nog zo graag een kusje geven.

Mijn ogen zijn gesloten : Alles is nu voorgoed
pedaan.

Veel liefs van je fieve vrouw en moeder.

Sientje, 29 december 2(X)2

Begraf. Kris Janseghers - Oud Huis Alens,
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