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Vrede aan de mensen die van goeden wille zijn.
¥ Bid voor de ziel van

BASIEL DAUWE

echtgenoot van

IRMA STEVENS

geboran te Overmere, de 10 Augustus 1889 en schielijk
overleden te Uitbergen, de 24 Decamber 1952, gezalfd
door de H. Olle. Lid van de confrerie van het H. Hart.

De woordsn hoger aangehaald werden deze dagen
gezongen door de Engelen boven de kribbe van de
prins van de Vrede ; moge deze wens verwezenlijkt
worden voor de ziel van de dierbare afgestorvene.

Gij die deze regelen leest, begraaf deze gedachtenis
niet in een boek ; 1k smeek u, bid voor mij en overweeg
soms de lessen die ik u laat: hoe ras snelt het leven
heen.... de dood komt op t onverwacht... de eeuwig-
heid nadert.

Nog eens te meer werd de evangelische waarschu-
wing van onze goede Meester klaarblijkend bewaar-
heid: «Wees altijd bereld om te sterven, want gij kent
noch dag, noch plaats, noch uur van uw heengaan.»
Dat Gods Wil geschiede en wezen we op onze hoede.

Beminde Echtgenote en Kinderen, pijalifkis voor u
mijn te vroeg en onverwachts heengaan. Gij waart
steeds mijn sterke steun ; wij waren vergroeid met el-
kander en onder cns heerste de liefderegel : gedeelce

gmart, halve smart ; gedeslde vreugde, dubbele vreug-
de. Weest sterk in dexe beproeving; zoekt uw troost
niet bij de mensen, maar bij God die weet wat lijden is.
Ik dank u om uwe zo warme verkleeidheid en ver-
troostingen. — Mijn Kindzaren, eerbiedigt steads uw
moeder ; de liefde die gij mij toedroegt, draagt ze aan
haar over; leelt voort eendrachtig gebonden door de
band dar onderdanige lisfde. -~ Dierbare familiele-
den en vriesaden, ben ik zo {jlings ontrukt aan uw ogen,
ikt weze het niet aan de lielde van uw hart. Ik steun op
uwe gebeden opdat God mij barmhartig weze en de
esuwige vreugde schenke.






