Cesar Dauwe

Geboren op 15-09-1926 te Uitbergen
Overleden op 09-08-1985 te Lokeren
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In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Zalig zij die in de Heer sterven,
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Dankbare Herinnering aan
DE HEER
CESAR DAUWE

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw,
Basiel en Irma DAUWE-STEVENS
geboren te Uitbergen op 15 september
1926 en naar het eeuwig leven overgegaan
in de kiiniek te Lokeren op 9 augustus 1985
gesterkt door het H.Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een diep ge-
lovig man die de dood niet vreesde. Hij was
ervan overtuigd dat de ziekte zijn lichame-
lijk gestel ondermijnde en de weg steeds
dichter maakte naar de dood.

Eenvoudig, stil, eerder teruggetrokken
was hij overtuigd dat het uitbundig lawaai
er niet nodig is om tevreden en gelukkig
te leven.

Cesar was een hard werker, niets was hem
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te veel. Tot de ongeneeslijke ziekte jaren-
lang zijn gestel uitputte. De vogels bleven
zijn vrienden in zijn lange dagen.

Dit voorbeeidig leven voor ogen willen
wij voor hem bidden, dat hij bij de hemel-
se Vader een geluk mag genieten dat hij
tenvolle verdiend.

Beminde zusters, schoonbroers en familie
dank voor uw opbeuring en bezorgdheid
in mijn ziekte en het steeds mij thuisvoe-
len bij u. Bidt voor mij. Dat hij ruste in
vrede bij de Heer.

Voor je aanwezigheid,

je woord van begrip,

je blijken van genegenheid,
danken je van harte

De families: Dauwe en Stevens.
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