Jozef Frans Dauwe

Geboren op 26-07-1898 te Overmere
Overleden op 05-10-1964 te Overmere
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Het is een zalige en heilzame gedachte voor de
-overledenen te bidden, (Matth. 2, 12)

e x
Bid God voor de ziel van Mijnheer

JOZEF, FRANS DAUWE

echtgencot van Mevrouw
MARIE-EMELIA BLANCQUAERT

Voorhet tijdelijke leven geborente Overmere
op 26 juli 1898 en er naar het eeuwige geroe-
pen op 5 oktober 1964.

Gezalfd met de H. Olie «in extremis».

De mensen komen en vergaan, de wieg
grenst aan het graf, daartussen speelt een
droom en treurspel, vandaag is men vol vreug-
de en morgen ligt men in de diepste smart.

Wat is het leven van een mens! Een rook-
wolkje, dat een ogenblik verschijnt en zich
dan in de lucht oplost.

Heer, de beproeving, die ons treft is hard,
maar toch willen wij ons onderwerpen, omdat
Gij wijs en vol lielde zijt, ook in Uw raadsbe-
sluiten.

Jozefs’ levensweg was naast rozen ook met
doornen bezaaid, maar moedig heeft hij zijn
gebrekkigheid en de vele beproevingen in zijn
leven, doorstaan en gedragen. Verdraagzaam
was hij voor iedereen,

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, voor U valt de onverwachte scheiding
zwaar. Dank om Uw genegenheid en goede
zorgen. Yertrouw nu op de Heer, want in Uw
zorgen is hij dicht bij U, Blijft aan mij denken
en bidt voor mij.

H. Jozel, patroon van de goede dood, bid voor hem.

De familién

Dauwe.

Blancquaert

Dugquet,
betuigen U hun oprechte
dank voor Uw deelneming.
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